- Activiteiten en ui'fghf)'eg met bewoners

Samen de zomer door dankzij
helpende handjes op Maasveld

De begeleiders op de woongroepen van Maasveld doen dagelijks

hun viterste best om de zorg voor de bewoners vorm en inhoud te
geven. Zij zorgen voor een fijne dag voor de bewoners. De zomer is
een drukke periode: in verband met vakantieroosters is het soms

lastig de bezetting rond te krijgen. Hierdoor is er minder ruimte
voor persoonlijke aandacht voor de bewoners, leuke activiteiten
en vitstapjes. Om iedereen een fijne zomer te bezorgen, is er een
speciaal ‘reisbureau’ in het leven geroepen. De bewoners van

Maasveld konden hier een excursie aanbieden.

'Samen van betekenis zijn" kreeg
handen en voeten, doordat
medewerkers, verwanten én vrijwilligers
zich konden opgeven voor het leiden
van een excursie met één of meerdere
bewoners. Dit resulteerde in plezier
voor zowel de bewoners van Maasveld
als de leiders van de excursies.

Bijkomend voordeel: minder belasting
op de groepen! En de medewerkers

die normaal in hun dagelijks werk niet
direct bij het primaire proces betrokken
zijn, kregen op deze manier ook wat
meer binding en gevoel bij wat zich op
de groepen afspeelt. Samen hebben we
gezorgd voor een fijne zomer!

Wiesje Bressers over de alternatieve picknick met
Lars, Gerrie en Cindy: “"Het regende pijpenstelen
op de dag van onze excursie. Dus in plaats van te
picknicken, zijn we buiten de deur gaan lunchen
bij een restaurant waar de bewoners nog niet
eerder waren geweest. Het plezier begon al op
de parkeerplaats, waar de auto opgeladen moest
worden. Binnen vertelde Gerrie vol trots over zijn
werk in het winkeltje op Maasveld. We hebben
gezellig gekletst, gelachen en gesmuld.”



Voor Bianca Vaessen stond een middag
bakken op het programma, samen met
Francien en Elma. Bianca: “Voordat we
een kwarktaart en chocoladetaart konden
maken, zorgden we eerst voor een lijst

met alle ingrediénten. We gingen samen
boodschappen doen en hebben vervolgens
de taarten gemaakt.”

Tessie Wittelings: "Ik ben in Sittard naar
de bioscoop geweest met Lies. We gingen
naar De kleine Zeemeermin." Lies: "lk heb
genoten! De film duurde lang maar was
erg mooi. En daarna heb ik lekker gebakken
zalm met worteltjes en frietjes gegeten,
mét een glaasje witte wijn erbij. We waren
pas om 21.15 uur weer terug op de groep.”

Natasja de Lange: “Gerrie en ik zijn gaan
fietsen op de duofiets en maakten een
tussenstop voor een cappuccino met viaai.
Ik ken Gerrie al twintig jaar, maar we
hadden elkaar een tijd niet gezien.

We vonden het allebei heel erg leuk om

op deze manier samen de dag door te
brengen en bij te praten.”

Inge Hochstenbach heeft Denise, Maikel,
Alexander en Pedro meegenomen voor
een smaakvolle maaltijd en leuke ervaring
op de pannenkoekenboot: "Tijdens een
twee uur durende boottocht mochten

we onbeperkt pannenkoeken eten en
beleggen met wat we maar wilden.

Het was een leuk uitstapje!”




