


“Toen ik aangaf dat ik geinteresseerd was,

werd ik meteen uitgenodigd. Het gesprek
dat volgde was zo positief dat ik gelijk aan
de slag ging als vrijwilliger. Nu steek ik dus
met veel plezier mijn handen uit de mouwen
bij de meest uiteenlopende activiteiten. Het
geeft me echt veel voldoening als ik cliénten
zie genieten. Toegegeven, soms zijn het
lange dagen. Maar ik heb bijna 20 jaar op
een school gewerkt, dus voor mij is dat geen
probleem. Heel eerlijk? Eigenlijk vind ik alle
dingen die er bij komen kijken leuk!"

“Als ik de blije gezichten zie, dan ontroert
me dat soms echt. Kijk, wij staan vitaal in

het leven en dan zijn er doorgaans genoeg
mogelijkheden om iets leuks te ondernemen.
Maar cliénten met een verstandelijke en vaak
ook meervoudige beperking zijn hiervoor vaak
afhankelijk van de kleine wereld om hen heen.
De medewerkers op de groepen doen echt
hun best om er elke keer een leuke dag van te
maken, dat zie ik echt wel.

Maar zij hebben hun handen meestal vol.
Als ik dan van meerwaarde kan zijn om de
cliénten net dat extra beetje plezier en geluk
te bieden, dan is dat eigenlijk een voorrecht.
Een voorrecht dat me ook nog eens heel
veel plezier schenkt!”



